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GOEDE TIJDING

En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel

het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is

Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en

liggend in de kribbe. Lukas 2:10-12

Aardse vreugde is gering en vergankelijk, maar de hemel schenkt ons een onmetelijke vreugde,

passend bij onsterfelijke zielen. Omdat deze vreugde geen einde kent en niets haar kan tenietdoen,

mogen we met zekerheid zeggen dat het een blijvende vreugde is — een vreugde die door de

eeuwen heen weerklinkt en zal voortduren tot de bazuin de opstanding aankondigt, ja, zelfs daarna:

voor eeuwig en altijd. Toen God de engel in stralende majesteit uitzond met de woorden: “ik

verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal,” sprak Hij in feite deze gezegende

waarheid uit: vanaf heden is er vreugde voor alle mensen, vrede voor de gehele mensheid en genade

voor iedere ziel — zolang God verheerlijkt wordt in de hoogste hemel. Wat een gezegende en

troostvolle gedachte! De ster van Bethlehem zal nooit doven. Jezus, de mooiste onder

tienduizenden en de meest geliefde van allen, is en blijft voor altijd onze vreugde.

Gebed: Heere, dank U voor de onvergankelijke vreugde die U in ons leven brengt, een vreugde die

nooit zal verdwijnen. Vul mijn hart met Uw vrede en genade, dat ik steeds mag leven in het licht van

Uw eeuwige liefde.
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