GOED NIEUWS!

Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de
Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan
Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan

onderwerpen. Filippenzen 3:20-21

Ons echte thuis is in de hemel. Vol verlangen kijken we uit naar onze Verlosser, de Heere Jezus
Christus. Hij zal ons vernederd lichaam veranderen zodat wij gelijkvormig worden aan Zijn
verheerlijkte lichaam, door de onbeperkte kracht waarmee Hij alles aan Zich onderwerpt. Waarom
is dat goed nieuws voor jou? Wel, er wacht daarboven een plek die speciaal voor jou is; Jezus
Christus heeft het Zelf gereedgemaakt. Er ligt een kroon die alleen jij zult dragen, een troon waarop
alleen jij zult zitten. Er is zelfs een harp die geduldig wacht tot jouw vingers de snaren zullen raken.
Daarboven wachten er dingen die speciaal voor jou bedoelt zijn. Ook hangt er een mantel, speciaal
op maat gemaakt voor jou — niemand anders kan die dragen. En weet je? Ze verlangen er in de
hemel echt naar dat jij er straks ook bij bent. Misschien denk je: “Ach, ze zijn daar allemaal zo
gelukkig en volmaakt, ze zitten vast niet op mij te wachten.” Maar het tegendeel is waar! Zoals
Paulus in Hebreeén zegt: “Hij wilde niet dat zij zonder ons de volmaaktheid zouden bereiken.” Het
lichaam is pas compleet als iedereen erbij is, en de hemel is pas volmaakt als alle heiligen samen
zijn. Jezus Christus wacht nog steeds tot Zijn kroon al Zijn juwelen zal dragen - en jij bent daar een
belangrijk onderdeel van. Ze zien naar je uit, ze verlangen ernaar jou te ontmoeten, ze kunnen niet
wachten tot ze jou eindelijk mogen verwelkomen. Alles is gereed om jou te ontvangen. Je mag erop
vertrouwen dat je binnenkort naar je echte thuis zult gaan. Dus houd die hoop levend, draag die

verwachting met je mee, en laat die hoop je hart rein houden.
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