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GODS ZACHTMOEDIGHEID

Wij zijn zo klein, dat als God Zijn grootheid zonder neerbuigendheid zou openbaren, wij onder Zijn

voeten zouden worden vertrapt; maar God, die moet bukken om de hemel te zien, en buigen om te

zien wat engelen doen, richt Zijn oog nog lager, en kijkt naar de nederigen en berouwzamen, en

maakt hen groot. "Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt." Hoe wonderbaarlijk is onze

ervaring van Gods zachtmoedigheid geweest! Hoe zachtmoedig zijn Zijn terechtwijzingen geweest!

Hoe zachtmoedig zijn Zijn leringen! Hoe zachtmoedig zijn Zijn trekkingen! Mediteer over dit thema,

o gelovige. Laat dankbaarheid worden gewekt; laat nederigheid worden verdiept; laat liefde worden

aangewakkerd, eer deze dag eindigt.
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