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GODS WOORD, ONZE TROOST

Toen u van ons het gepredikte Woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een

mensenwoord, maar (zoals het werkelijk is) als Gods Woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft. 1

Thessalonicenzen 2:13

Lees het Woord, en je zult er diepe troost in vinden. Het zal je voeden, je geest versterken en je

leven dragen. Het is zowel je voedsel als je levensbron. Onderzoek het, en je zult sterk worden – niet

in je eigen kracht, maar in de kracht van de Heere. O, hoeveel hulp zul je keer op keer vinden in dit

wonderlijke Boek wanneer je het leest! Want hoe beter je de woorden gaat begrijpen, hoe

kostbaarder ze voor je worden. En naarmate de jaren verstrijken, groeit de Bijbel met je mee. Voor

een kind kan het een eenvoudig verhalenboek zijn, maar voor de oudere een handleiding vol

wijsheid en toewijding. Het prachtige is dat het altijd nieuw blijft – net zo fris alsof je het voor de

allereerste keer in handen krijgt – en tegelijk steeds rijker, omdat je er zoveel herinneringen en

ervaringen aan verbindt. Wanneer wij de bladzijden omslaan, hoe zoet herinneren wij ons dan de

passages uit onze geschiedenis die tot in eeuwigheid niet vergeten zullen worden, maar voor altijd

verweven zullen zijn met genadige beloften. Geliefden, wij zouden de Heere moeten vragen ons te

leren Zijn boek des levens te lezen, dat Hij hier beneden voor ons geopend heeft, zodat wij onze

namen helder mogen lezen in dat andere boek der liefde, dat wij nu nog niet gezien hebben, maar

dat geopend zal worden op de grote laatste dag.
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