GODS WOORD AAN JOU

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te

verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. 2 Timothetus 3:16

De Heere is van ons heengegaan, maar omdat Hij wist wat er tijdens Zijn afwezigheid zou
gebeuren, heeft Hij in Zijn gezegende vooruitziendheid voor onze behoeften gezorgd. Hij wist heel
goed dat wij nooit in staat zouden zijn om de waarheid puur en onbevlekt te bewaren, als we die
alleen aan oude tradities zouden overlaten. Tradities zijn namelijk als een stroom die alles
vertroebelt en vervuilt. Daarom heeft Hij, bewogen door medelijden, ons het vaste en heldere
getuigenis gegeven: de onveranderlijke waarheid in Zijn Eigen Boek. Hij wist dat geen menselijk
gezag er toe in staat zou zijn om de gezonde leer trouw van generatie op generatie te bewaren. Hij
wist dat er mensen zouden zijn die, uit angst hun loon te verliezen, niet durfden te luisteren naar
hun geweten. Anderen zouden liever vriendelijke woorden spreken om mensen te behagen en hun
trots te strelen, dan ondubbelzinnig de volle raad van God te verkondigen. Daarom heeft Hij ons
juist hier het Woord toevertrouwd. Zelfs als jij op een plek woont waar geen prediker van het
Evangelie komt, heb je toch dit Boek waarop je kunt vertrouwen. Uit medelijden heeft Hij ook aan
jou gedacht. Waar mensen niet kunnen komen, kan dit Boek komen; waar stilte heerst zonder
woorden, spreekt de stille en duidelijke stem van dit bijzondere Boek rechtstreeks tot jouw hart.
Omdat Hij wist dat jij deze heilige leer broodnodig zou hebben en nergens anders op kon bouwen,
werd Hij met diep mededogen bewogen. Daarom gaf Hij je dit gezegende Boek: de geinspireerde en

door God gegeven Schrift.
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