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GODS WONING

Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God

hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? 1 Korintiers 6:19

Is uw huis geschikt voor de Heere om binnen te komen en daar te blijven? Ik ken enkele huizen

waar mijn Heere geen enkele nacht kan verblijven - de tafel, het gesprek, de hele omgeving zou zo

afstotend voor Hem zijn. Bent u dan bereid om alles wat Hem niet bevalt op te bergen en uw huis te

laten reinigen van al het kwade? U kunt niet verwachten dat de Heere Jezus in uw huis komt als u

de duivel ook uitnodigt om te komen. Christus zou niet in dezelfde hemel met de duivel blijven;

zodra de satan zondigde, wierp Christus de satan uit de heilige plaats. Christus zou het niet kunnen

verdragen om daar een zondige geest, de geest van het kwaad, te hebben en Hij zal niet in uw huis

komen wonen als u voorziet in de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen, en de hoogmoed

van het leven en al die kwade dingen die Hij verafschuwt. Bent u bereid, door Zijn genade, om deze

dingen schoon te vegen? Verder moeten we erop toezien dat niemand onze Gast laat treuren. Het is

moeilijk om bij sommige mensen te verblijven omdat hun kinderen zich zo slecht gedragen. Mijn

Heere houdt er niet van om in gezinnen te wonen waar Eli aan het hoofd van het huishouden staat

en waar de kinderen en jongeren wonen zoals ze willen; maar als Hij naar uw huis komt, zal Hij

willen dat u bent zoals Abraham, van wie Hij zei: "Want Ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen

en zijn huis na hem zoude bevelen, en zij den weg des Heerenhouden" (Genesis 18:19 SV). Wenst u

niet dat het zo is in uw huis? Wenst u het niet vurig? Ik vertrouw erop dat u dat wel doet.
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