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GODS WIL GESCHIEDE IN DE HEMEL

Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Mattheüs 6:1

Let op het woord ‘geschiede’, want daarin ligt de kern van deze tekst. Gods wil geschiede in de

hemel – hoe eenvoudig en praktisch tegelijk! Op aarde wordt Zijn wil zo vaak vergeten en Zijn

heerschappij genegeerd. In de kerk van nu klinkt er wel een verlangen om iets voor God te doen,

maar zelden stelt men zich de vraag wat Híj van ons vraagt. Ik ben bang dat er veel meer wordt

gepraat over de wil van Christus dan dat die werkelijk wordt gedaan. Ik heb mensen dagenlang

horen discussiëren over een gebod, terwijl ze tijdens diezelfde discussie het juist overtraden. In de

hemel gaat het anders: daar wordt Gods wil gedaan, zonder gekibbel of verdeeldheid. En wij? We

krijgen pas echt betekenis wanneer we niet alleen over Zijn wil praten, maar die ook daadwerkelijk

doen – hier, midden in deze gebroken wereld, tot eer van onze Heere. “Uw wil geschiede”: dat

betekent dat ons geloof zichtbaar moet worden, dat het handen en voeten krijgt in daden van liefde

en gehoorzaamheid. Te vaak nemen we genoegen met het bevestigen van Gods wil of met het

zingen van lofliederen. Maar zo blijft het steken bij woorden, goede bedoelingen en gevoelens. Het

gebed dat Jezus ons leerde is helemaal niet vaag of zweverig – het is juist heel concreet en

praktisch: “Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.” In de hemel speelt niemand

met heilige zaken: daar doen ze eenvoudig wat God zegt en luisteren ze naar Zijn stem. Stel je eens

voor hoe het zou zijn als Gods wil hier op aarde niet alleen werd gepredikt en bezongen, maar echt

geleefd – net zoals in de hemel.
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