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GODS WERK

Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Filippenzen

1:6

Als je naar de schepping kijkt, zie je hoe God te werk ging: eerst kwam het licht, daarna het leven

– leven dat kroop, dat liep, dat zwemt en dat door de hemel vloog. Zo werkt Hij ook in ons hart. Hij

gaf ons een leven dat ons soms nederig op de grond doet kruipen in berouw voor onze zonden, een

leven dat ons helpt vooruit te gaan in dienstbaarheid, een leven dat zwemt in het heilige water van

berouw, en een leven dat hoog door de hemel vliegt op de vleugels van het geloof. En net zoals Hij

ooit het licht scheidde van de duisternis en het droge land van de zee, zo scheidt Hij ook in ons –

Zijn nieuwe schepselen – het oude, verdorven leven van het nieuwe. Hij heeft ons een heilig en

onvergankelijk leven gegeven, volledig losgemaakt van en tegengesteld aan onze oude natuur die tot

de dood leidt. Toen de eerste schepping bijna voltooid was, schiep God de mens naar Zijn eigen

beeld als kroon op Zijn werk. Op dezelfde manier werkt Hij nu in ons: nadat Hij licht, leven en orde

heeft gebracht, vernieuwt Hij het beeld van God in ons. Dat beeld is al aanwezig in iedereen die in

Christus Jezus is. Het is nog niet volledig voltooid, maar de contouren zijn duidelijk zichtbaar. De

grote Beeldhouwer is begonnen Zijn eigen beeld te vormen uit het ruwe blok marmer dat wij zijn.

Misschien herken jij de gelaatstrekken nog niet volledig, maar Hij ziet ze al. Voor Hem is de

volmaakte gelijkenis al een zekerheid – de gelijkenis die op de dag van de openbaring van onze

Heere en Verlosser Jezus Christus volledig zichtbaar zal worden.
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