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GODS VOORZIENIGHEID

En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende,

hoorde ons; welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken

werd. Handelingen 16:14

In onze gebeurtenis zien we duidelijk de werking van Gods voorzienigheid. Vooral in het feit dat

Paulus naar Filippi kwam waar Lydia zich bevond. Toen ik in Amsterdam was, bezocht ik de

werkplaats van een diamantbewerker, waarin ik veel grote raderen en machines zag staan. Ik moet

bekennen dat ik het heel vreemd vond dat al die grote machines in werking waren voor een klein

stukje kristal dat er uitzag als glas. Was deze diamant dan zoveel waard dat een hele fabriek ervoor

in werking gesteld moest worden om hem te snijden en te laten glinsteren? De diamantsnijder was

ervan overtuigd. Binnen die kleine ruimte lag een diamant, waar al dat werk aan gebeurd was. Nu

siert die diamant misschien wel het hoofd of de vingers van een koninklijk persoon. Als ik nu kijk

naar de voorzienigheid lijkt het bijna ongelooflijk dat koninkrijken, vorstenhuizen en grote

gebeurtenissen allemaal in dienst staan van de plannen en voornemens van God, Die de zaligheid

van Zijn volk op het oog heeft. Toch is het zo. Het zou ongehoord kunnen lijken om al die machines

in te schakelen voor zo’n kleine diamant, maar dat is het niet. Zo is het ook niet vreemd dat alles in

het leven door Gods voorzienigheid dient tot toepassing van de zaligheid voor Zijn volk. Zijn

kinderen zijn de kostbare juwelen, die voor eeuwig de kroon van Christus zullen versieren.
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