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GODS VERLOSSING

Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten. Jesaja 54:17

Kind van God, sta even stil bij de almachtige kracht van God, juist als de machtigste en slechtste

mensen in beweging komen. Zij zondigen op grove wijze, volledig uit eigen vrije wil; de

verantwoordelijkheid daarvoor ligt dan ook bij henzelf. Dat mogen we nooit uit het oog verliezen: de

vrije wil van de mens is een onmiskenbaar feit, en tegelijkertijd is God almachtig. Nog steeds werkt

Hij aan Zijn wijze plannen, zoals Hij dat altijd heeft gedaan—te midden van de woeste storm van

menselijke boosheid, in de orkaan van zonde, en zelfs in de duistere mijnen van wereldse ambitie en

tirannie. Zo openbaart Hij voortdurend Zijn soevereine wil onder de mensen. Waarom zou jij, als

gelovige, bang zijn voor een mens die uiteindelijk sterft? Of voor de zoon van een armzalig

mensenkind? Jij staat als kind van God onder Zijn Goddelijke bescherming. Jij bent een dienaar van

de Heere, wie kan jou dan kwaad doen? Denk aan deze oude belofte: “Elk wapentuig dat tegen u

wordt vervaardigd, zal niets uitrichten, en elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u

schuldig verklaren. Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE.”
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