Gods tegenwoor digheid

Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd. 2 Tim. 4:17

Niemand van Gods kinderen zal ooit tegen de Heere kunnen zeggen: ‘ 1k ben in de gevangenis
geweest en Gij hebt mij niet bezocht.” God is altijd bij hen, om hun last te dragen, hun striemen &f
te wassen, hun tranen te drogen, hun wonden te helen, hun vermoeide geest te verlevendigen, hen
van de verkeerde weg op de goede weg te leiden en te geven wat hen ontbreekt. Christen, u hebt uw
Kruis te dragen, dat iswaar. Maar het is even waar dat u de troost zult ervaren die God aan het
kruisdragen verbonden heeft, als u het draagt in het geloof. Lees a de genaderijke woorden diein
het Woord van God geschreven zijn. Denk aan de lijdende gelovigen die u zijn voorgegaan, die de
kracht van die heerlijke woorden ondervonden hebben. Denk aan de Goddelijke liefde die ze
hebben ervaren. In de donkerste gevangenis, in de zwaarste strijd, in het lijden, ja, in het uur van
hun dood hebben zij Gods tegenwoordigheid ervaren. Dat kunt u allemaal lezen in de Hellige
Schrift. En waarom is dat geschreven? Het antwoord lezen we in Romeinen 15 vers 4: ‘Dat is tot
onze lering tevoren geschreven, opdat wij door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften hoop
hebben zouden.’
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