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GODS ROEPSTEM AAN EEN MOEDER

Looft onze God, gij al Zijn dienstknechten, en gij die Hem vreest, beide klein en groot. Openbaring 19:5

Een herder riep meerdere keren zijn schaap, maar het dier wilde niet gehoorzamen. Uiteindelijk tilde
hij het lam van dat schaap op en droeg het weg, en .. de moeder volgde hem meteen. Veel vrouwen
zijn doof geweest voor het Woord van de Heere, totdat de engel der genade werd gezonden om
hun kleine schat weg te dragen, om hen zo naar de hemel te lokken. Onder de Goddelijke leiding
van de Heilige Geest sloeg de verdrietige moeder haar ogen op naar de God van de hemel en
verlangde ze ernaar dat ze door Jezus Christus opgenomen zou worden om haar kind in dat betere
land weer te zien. Misschien bent u een diepbedroefde moeder. Er ligt een donkere schaduw over
het wiegje, het kleine stoeltje is leeg .. Alles is weg! Beste vriendin, ziet u hoe God u duidelijk wenkt
naar de hemel door de kleine vinger van uw eigen liefste schat? Waarom zou u nog meéer geslagen
moeten worden? Laat de gekruisigde Jezus uw hoop zijn. Wend uw betraande ogen naar Hem toe.
Hij is in staat om u te redden. Dan zult u eenmaal in de heerlijkheid komen bij degenen die u reeds
zijn voorgegaan.
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