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GODS PERSOONLIJKE VERLOSSING

Ik zal u redden uit de hand van de kwaaddoeners, Ik zal u verlossen uit de greep van de geweldplegers.

Jeremia 15:21

Let op de prachtige en persoonlijke aard van deze belofte. “Ik zal”—de Heere Jehovah zelf grijpt in

om Zijn volk te bevrijden en te verlossen. Hij belooft persoonlijk dat Hij hen zal redden. Zijn eigen

kracht zal dat doen, zodat Hij alle eer ontvangt. Er wordt geen woord gesproken over enige

inspanning van jouw kant om de Heere te helpen. Mijn eigen kracht of zwakte doet er niet toe, want

het alleenstaande “Ik” straalt als de zon aan de hemel, volkomen krachtig en voldoende. Rust,

twijfelende ziel—wees stil en weet dat de Heere regeert. Er wordt ook niets gezegd over

tussenpersonen of hulpmiddelen. De Heere noemt zelfs geen vrienden of helpers: Hij neemt de taak

alleen op Zich. Hij heeft geen menselijke kracht nodig om Hem te ondersteunen. Het heeft weinig

zin om steun te zoeken bij vrienden of familie; zij zijn als breekbare stokken waarop je niet kunt

vertrouwen—vaak niet bereid om te helpen als ze dat kunnen, en niet in staat om te helpen als ze

wel bereid zijn. Omdat deze belofte uitsluitend van God komt, is het het beste om alleen op Hem te

vertrouwen. Als je dat doet, zul je nooit teleurstelling ervaren. Laat onze ziel in moeilijke tijden en

zware beproevingen geduldig blijven.
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