GODS OPDRACHT ONS BEVEL

Wellington! stuurde op een avond een boodschap naar zijn troepen: "Ciudad Rodrigo moet vannacht
worden ingenomen." En wat denk je dat het antwoord was van de Britse soldaten die waren
aangesteld voor de aanval? Ze zeiden allemaal, "we zullen het doen." Dus wanneer onze grote
Kapitein ons het bevel zendt: "Gaat heen in de gehele wereld predikt het Evangelie aan alle
creaturen (Markus 16:15)", zouden we, als we allemaal goede soldaten van het kruis waren, meteen
moeten zeggen, "Wij zullen het doen." Hoe zwaar de taak ook is, God zelf is bij ons om onze
Aanvoerder te zijn en Jezus de Priester van de Allerhoogste is bij ons om de bazuin te laten klinken,
we zullen het doen in Jehova's Naam. Moge zo'n onverschrokken resolutie, mijn broeders en
zusters, u ijverig maken voor de Heere, zodat u vanaf vandaag "goede soldaten van Jezus Christus"

mogen zijn.

! Hertog van Wellington, is een Britse erfelijke adellijke titel die op 11 mei 1814 werd toegekend

aan Arthur Wellesley, markies van Wellington. Hij werd ook wel de IJzeren Hertog genoemd en was

een Brits militair leider, die behoorde tot de protestantse elite in lerland.
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