
 

God's onuitsprekelijke gift

Gebed.

O HEERE, velen van ons voelen zich als de lamme bij de Schone Poort van de tempel. Kom langs
deze weg en maak de lamme volkomen gezond. O Heere, Gij kunt vandaag door Uw dienaren doen
wat Gij in de vroeger tijd door hen deedt. Doe wonderen van barmhartigheid, zelfs aan de
aanbidders in de buitenhof die te kreupel zijn om in het heilige te komen.

Maar er zijn er velen die zich voelen als die man toen hij genezen werd. Wij zouden onze Genezer,
de Vorst des levens, de tempel in willen volgen, al wandelend en springend en God lovend. Hij is
de tempel binnengegaan in de hoogste zin van het woord, tot aan de troon van God. Hij klimt op en
wij zouden willen volgen, de trappen van de tempel op, één voor één, samengekomen. Wij zouden
dichter en dichter bij de troon van God willen komen.

O Heere, Gij hebt zulke grote dingen voor ons gedaan dat wij de tekenen van Uw liefde voelen. “De
HEERE is mij verschenen van verre tijden! Ja, Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde; daarom
heb Ik u getrokken met goedertierenheid.”

Breng ons dichterbij, Heere, breng ons in het binnenste heiligdom. Trek ons binnen in de plaats die
eens verborgen was door het voorhangsel dat Christus heeft gescheurd. Breng ons tot aan de troon
der genade en daar, de heerlijkheid van God aanschouwend boven de zetel der barmhartigheid,
mogen wij gemeenschap hebben met de Allerhoogste. Genees al onze ziekten en vergeef ons al
onze zonden.

Toch, Heere, hoewel we van een vroegere kreupelheid genezen zijn, zodat we nu kracht hebben,
hebben we nog een aanraking van U nodig. We zijn zo geneigd om te verslappen en dwaas te
worden. Kom en help ons, Heere Jezus. Een visioen van Uw aangezicht zal ons opvrolijken, maar te
voelen hoe Uw Geest ons aanraakt zal ons krachtdadig maken. O! Dat we mogen springen en lopen
zoals de man die kreupel geboren is. Mogen wij vandaag dansen met heilige vreugde zoals David
voor de Ark van God. Moge een heilige opwinding bezit nemen van elk deel van ons. Mogen wij
ons verheugen in de Heere. Moge onze mond vervuld zijn van gelach en onze tong van gezang
want: “De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan; dies zijn wij verblijd.”
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Help vandaag Uw volk Christus aan te doen. Mogen wij leven als degenen die uit de dood zijn
opgewekt, want Hij is de levendmakende Geest en mogen wij Hem als zodanig ervaren. Is een deel
van ons nog dood, Heere, maak het levend. Moge het leven dat bezit heeft genomen van ons hart,
bezit nemen van ons hoofd. Mogen de hersenen actief zijn in heilige gedachten. Moge ons hele
wezen beantwoorden aan het leven van Christus en mogen wij leven in nieuwheid van leven.

Wij zouden vandaag van harte op ons aangezicht vallen en de Zoon van God aanbidden. Het is zo’n
wonder dat Hij ons heeft liefgehad en Hij heeft zulke wonderbaarlijke dingen voor ons en in ons
gedaan, dat wij Hem nog steeds Gods onuitsprekelijke gave mogen noemen. Hij is onuitsprekelijk
kostbaar voor onze zielen. Gij weet alle dingen, Heere. Gij weet dat wij U liefhebben. Moge die
liefde vandaag opborrelen als een kokende ketel. Moge ons hart overlopen en als we niet kunnen
spreken wat we voelen, moge die heilige stilte welsprekend zijn met de lof van God.

Heere, zend Uw leven door de gehele Kerk. Heere, bezoek Uw Kerk, herstel de gezonde leer,
herstel het heilige en ernstige leven. Neem van de predikers hun schijnbare liefde voor
lichtzinnigheden weg, hun pogingen om de wereld op haar eigen grond tegemoet te treden, en geef
de oude liefde terug aan de leer van het kruis, de leer van de Christus van God, en moge vrije
genade en stervende liefde weer de muziek zijn die de Kerk zal verkwikken en haar hart zeer
verblijden.

Juist nu de aarde ontwaakt tot leven, Heere, ontwaak dode harten en als er zaden van genade liggen
te sluimeren in een ziel, mogen ze beginnen te ontluiken. Moge het lamp in het hart zijn gouden
beker uitstorten en drinken van het licht, het leven van God. Oh! Verlos vandaag. “De HEERE, uw
God, is in het midden van u, een Held, Die verlossen zal.” Ons hart spreekt nu veel luider en
lieflijker dan onze lippen kunnen spreken. Heere, red de zondaars. Grote Hogepriester, heb
medelijden met de onwetenden en degenen die verdwaald zijn. Grote Herder der schapen, verzamel
de lammeren in Uw armen. Zoek de verloren schapen. Werp ze op Uw schouders en breng ze
verheugd thuis.

Wij vragen dat er overal grote aantallen aan de Kerk mogen worden toegevoegd. Gij die zo spoedig
vijfduizend hebt doen intreden, breng er vijfduizend in vele en vele plaatsen. Wij lezen de
statistieken van Uw Kerk met grote droefheid. Hoe klein is de aanwas! Heere, vermenigvuldig ons
met mensen als met een kudde. Vermeerder de mensen en vermeerder de vreugde. Maak ons
verheugd voor U als de vreugde van de oogst.

Heere, wij bidden voor ons land met heel ons hart en zoals Gij ons gebiedt bidden wij voor de
gezagsdragers, voor de vorst als overste, voor het parlement, voor alle magistraten en heersers. Wij
bidden ook voor de armsten en de vertrapten. De Heere zie toe op de armen van deze wereld en
maak hen rijk in geloof, en troost hen in het hart door de Heilige Geest. De Heere behoede het volk.
Laat Uw licht en Uw waarheid uitgaan tot in de verste uithoeken van de aarde. “De volken zullen
U, o God! loven; de volken, altemaal, zullen U loven.” Geef ons de tijden van verkwikking. Mogen
wij bezoek ontvangen van Christus door de kracht van Zijn Geest en moge er, totdat Hij komt, een
gezegende tijd van vrede en verlossing zijn.

“Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. En kom Gij zelf, grote
Koning. Mogen onze ogen, als het U behaagt, U aanschouwen op aarde, maar zo niet, als wij voor
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die gezegende verschijning de slaap des doods moeten slapen, kunnen wij zeggen: “Want ik weet:
mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit
doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen.”

Zegen elke zondagsschoolleraar, elke verspreider van traktaten, elke prediker in de open lucht.
Zegen, bidden wij U, alle bijbelvrouwen en zusters, diakenen en zendelingen, de Stadszending,
bijbellezers, en alle anderen die op enigerlei wijze trachten mensen tot Christus te brengen. O God
de Heilige Geest, werk krachtdadig, bidden wij U. Overstroom de wereld met een doopsel van Uw
kracht en “Laat de hele aarde vervuld worden met kennis van de Heere zoals de wateren de zee
bedekken.” Wij vragen dit alles in die dierbare Naam van Hem Die de kreupele gezond maakte, die
God Die in de hemel gelieft is en ons hier beneden dierbaar; aan de Vader, aan de Zoon en Heilige
Geest zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.

Amen.
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