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GODS LIEFDE VOOR JOU

Ik heb u liefgehad, zegt de HEERE. Maleachi 1:2

Weet je het al diep vanbinnen? God houdt van je. Hij verdraagt je niet alleen, denkt niet alleen

aan je, en voorziet je niet alleen van alles wat je nodig hebt – nee, Hij houdt écht van jou. Stel jezelf

die vraag eens: wie houdt er van mij? Het antwoord is verbluffend… God, de Schepper van hemel en

aarde, de Almachtige, het Begin en het Einde – Híj houdt van jou. Denk daar eens over na: al hielden

alle mensen en engelen samen van jou, dan nog zou dat niets zijn vergeleken met dit ene wonder –

de Oneindige houdt van jou. En van wie? Van jou persoonlijk. Niet omdat je groot of bijzonder bent

in de ogen van de wereld, maar juist wanneer jij jezelf klein, zwak en vol tekortkomingen voelt, zegt

Hij toch “Ik houd van jou.” En hoe heeft Hij dat laten zien? Zo diep, dat Hij Zijn enige Zoon voor jou

gaf – om aan het kruis te sterven, om Zijn bloed te laten vloeien. Voor jou. Omdat Hij van je houdt,

omdat Hij je wil vergeven, omdat Hij jou eeuwig bij Zich wil hebben. Hij hield al van je vóór je

bestond, nog vóór de eerste ster aan de hemel begon te schitteren. En sinds die dag is Hij er nooit

mee opgehouden. Toen jij zondigde, bleef Hij liefhebben. Toen jij Hem vergat, bleef Hij trouw. En Hij

zal je niet loslaten als je oud wordt, als je knieën beven en je haren grijs zijn. Nee, Hij zal je dragen,

en Hij zal altijd, voor eeuwig en eeuwig, van je houden.
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