
 

Gods liefde blijft

Je weet dat er in een wiel één deel is dat nooit ronddraait, dat standvastig is, en dat is de as. Zo is er
in Gods voorzienigheid een as die nooit beweegt. Christen, hier is een zoete gedachte voor jou! Je
toestand verandert voortdurend: soms ben  je opgewekt, soms terneergeslagen; toch is er een
onbeweeglijk punt in je toestand. Wat is die as? Wat is de spil waar al het mechaniek om draait?
Het is de as van Gods eeuwige liefde jegens Zijn verbondsvolk. De buitenkant van het wiel
verandert, maar het centrum staat voor altijd vast. Andere dingen kunnen bewegen; maar Gods
liefde beweegt nooit; zij is de as van het wiel, en zal blijven bestaan.
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