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GODS HOGE PLAATSEN

Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt God, zo zal Ik hem uithelpen; Ik zal hem op een hoogte stellen, want

hij kent Mijn Naam. Psalm 91:14

Zegt de Heer dit tegen mij? Ja, als ik Zijn Naam ken. Gelooft zij de Heere dat Hij geen vreemde voor

mij is. Ik heb Hem op de proef gesteld en ik weet wie Hij is, daarom vertrouw ik Hem. Ik ken Zijn

Naam en ik weet dat Hij een God is die de zonde haat. Door de overtuigende kracht van Zijn Geest is

mij geleerd dat Hij Zijn ogen nooit zal sluiten voor het kwaad. Maar ik ken Hem ook als de God die in

Christus Jezus zonden vergeeft, want Hij heeft mij al mijn schuld vergeven. Zijn Naam is Trouw. Ik

kan het weten, want Hij heeft me nooit verlaten, hoewel ik steeds grotere moeilijkheden kreeg.

Deze wetenschap is al een genadegift op zichzelf. Als je dit mag weten zorgt de Heere er ook voor

dat Hij nog een andere genadegift geeft, namelijk, 'het in de hoogte stellen'. Dat is genade op

genade. Onthoud dat het gevaarlijk kan zijn als je op een hoogte klimt. Maar als de Heere je daar

plaatst ben je veilig. Hij kan je heel nuttig maken, een bijzondere positie geven of je een goede staat

van dienst laten bereiken. Hij kan van jou een echte leider maken voor je werknemers of een vader

voor de kleintjes in het geloof. Als Hij dit niet doet, dan kan Hij je op een hoogte stellen door een

hechte vriendschap, helder inzicht, heilige overwinningen en een genadige voorsmaak van de

eeuwige heerlijkheid. Als God je op een hoogte zet, kan zelfs de satan je daar niet van afwerpen. Ik

wens dat dit vandaag voor jou het geval mag zijn!
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