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GODS HELPT ONS DOOR MOEILIJKE TIJDEN HEEN

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Galaten 2:20

Je mag je beproevingen met een rustig en nederig hart aannemen en je toevertrouwen aan God,

zodat Hij met jou kan doen wat Hij altijd gedaan heeft: je leiden op Zijn goede weg, die nooit

verkeerd gaat. Natuurlijk mag je Hem vragen om lasten weg te nemen, pijn te genezen of je verdriet

te verlichten. Maar tegelijk leer je ruimte maken voor volledige overgave: “Heere niet mijn wil, maar

Uw wil geschiede.” Kijk maar naar het goud: het verzet zich niet tegen de goudsmid, maar laat zich

zonder weerstand in de smeltkroes leggen om in het vuur gezuiverd te worden. Het graan op de

dorsvloer klaagt niet, maar ondergaat de slagen waardoor het kaf van het koren wordt gescheiden.

De wijnstok spartelt niet tegen als de landman snoeit, maar laat het gebeuren – zodat hij later nog

meer vrucht kan dragen. Zo is het ook met jou. Je groeit dichter naar echte reiniging en heiliging

naarmate je bereid bent ieder proces te ondergaan dat God, in Zijn wijsheid en liefde, toelaat in je

leven. En ja, het kan pijn doen, maar onthoud dit: bij Hem is er altijd een doel achter het lijden.
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