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GODS HANDELEN MET DE KERK

Christenmens! Leer jezelf te troosten in Gods genadige handelen met de Kerk. Dat wat je Meester

zo dierbaar is, moet dat jou ook niet boven alles dierbaar zijn? Als je weg duister en donker is, kun jij

je hart dan niet verblijden met de triomfen van Zijn kruis en de verspreiding van Zijn waarheid?

Onze eigen persoonlijke zorgen worden vergeten als we niet alleen kijken naar wat God heeft

gedaan en doet voor Sion, maar ook naar de heerlijke dingen die Hij nog zal doen voor Zijn Kerk.

Beproef dit voorschrift, o gelovige, wanneer jij bedroefd bent van hart en benauwd van geest, bid

dan: "voor de vrede van Jeruzalem," en je ziel zal verkwikt worden.
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