GODS GOEDERTIERENHEID

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Morgen"

Gods goedertierenheid... Psalm 52 vers 10

Denk eens even wat langer na over de goedertierenheid van de Heere. Het is een heel zachte
goedertierenheid. Door een zachte en liefdevolle aanraking geneest Hij hen die gebroken van hart
zijn. Hij verbindt hun wonden. Zijn goedertierenheid is ook groot. Niets in God is mager. Zijn
goedertierenheid is zoals Hijzelf is, eindeloos! Je kunt haar niet meten. Zij is zo groot,dat zij grote
zonden van grote zondaren vergeeft, nadat zij lange tijd gezondigd hebben. Daarna geeft Hij grote
genade en veel voorrechten, en uiteindelijk zorgt Hij voor grote vreugde wanneer Hij hen opneemt
in de grote hemel van de grote God. Het is ook onverdiende goedertierenheid. Dit is het kenmerk
van alle echte goedertierenheid. Als je goedertierenheid zou kunnen verdienen, zou het
‘rechtvaardigheid’ heten. Van de kant van de zondaar bestaat er geen enkel recht op het vriendelijke
meeleven van de Allerhoogste. Als de opstandeling onmiddellijk zou zijn veroordeeld tot het
eeuwige vuur, zou hij deze straf zeker verdiend hebben; als hij ervan verlost wordyt, is het alleen
liefde.Het is ook een rijke goedertierenheid. Er bestaan dingen die groot zijn, en toch weinig
uitwerking hebben. Maar deze genade is een versterking voor jouw bezwijkende geest; het is
kostbare zalf voor je bloedende wonden; het is hemels verband voor je gebroken ledematen; het is
een koninklijke wagen voor je vermoeide voeten; het is een liefdevolle boezem voor je bevende hart.
Het is daarnaast een goedertierenheid die heel veel kanten heeft. Bunyan zei: ‘Alle bloemen in Gods
tuin bloeien dubbel.” Geen enkele goedertierenheid staat op zichzelf. Misschien denk je dat God jou
maar €één vorm van genade gegeven heeft, maar als je deze genade goed bekijkt, zul je zien dat je
een hele verzameling goedertierenheden gekregen hebt. Het is een overvloedige goedertierenheid.
Miljoenen mensen hebben haar al ontvangen, en toch is zij nog niet uitgeput. Zij is nog even fris als
altijd. Het is ook een goedertierenheid die nooit zal ophouden of tekort zal schieten. Zij zal je nooit

verlaten. Als de genade jouw vriendin is, zal zij bij je blijven in de verzoeking, om je voor struikelen te
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behoeden. Ze zal met je zijn in de beproeving, om ervoor te zorgen dat je niet zinkt. Zij zal je altijd
vergezellen en het licht en het leven van jouw leven zijn. Zij zal zelfs bij je zijn wanneer je sterft, en
zij zal de vreugde van je ziel uitmaken als alle aardse troost wegspoelt, zoals het water dit doet

wanneer het eb wordt.
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