GODS GETUIGEN

U bent Mijn getuigen, spreekt de HEERE, en Mijn dienaar die Ik verkozen heb.(Jesaja 43:10)

Lees verder 1 Johannes 5:1—5.

Toen meneer Hone, die het “Elke dag boek” schreef, door Wales reisde, hij was een ongelovige,
stopte hij eens bij een huisje en vroeg om wat water. Een klein meisje zei, “O ja, meneer, zonder
twijfel zal mijn moeder u wat melk geven, kom binnen.” Hij ging naar binnen en ging zitten. Het
kleine meisje las haar Bijbel. Meneer Hone zei, “Zo, mijn kleine meid, doe je je plicht?” “Nee,
meneer,” antwoordde ze, “ik lees mijn Bijbel.” “Ja,” zei hij, “het Bijbellezen is toch je plicht?” “O nee,”
antwoordde ze, “het is geen plicht om de Bijbel te lezen, ik houd van de Bijbel.” “Waarom houd je
van de Bijbel?” vroeg hij. Haar eenvoudige en kinderlijke antwoord was, “Ik dacht dat iedereen van
de Bijbel hield.” Ze vond het werkelijk de grootste traktatie in de hele wereld en dacht dat iedereen
blij was om Gods Woord te lezen. Meneer Hone was zo geraakt door de oprechtheid van die
uitdrukking dat hij de Bijbel zelf ging lezen. En in plaats dat hij een tegenstander werd van God werd
hij een vriend van Gods waarheid. Laten we op dezelfde manier aan de wereld laten zien — die
denkt dat onze godsdienst slavernijis — dat het een plezier en vreugde is, dat het geen last is om te
bidden net zoals het voor een vis geen last is om te zwemmen, dat het geen slavernij is om God te
dienen net zoals het voor een vogel geen slavernij is om te vliegen. Echte liefde tot God is ons
natuurlijke element nu we door de Geest van God een nieuwe natuur hebben gekregen. Wees

daarom getuigen van God.
Ter overdenking

Ben je God gehoorzaam omdat je voelt dat het moet of omdat je het graag wilt? Het motief en de
geest van onze daden zijn belangrijk voor God (2 Korinthe 9:7). Leiders in de gemeente hebben de

verantwoordelijkheid om de juiste houding aan te moedigen (1 Petrus 5:2-3).
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