GODS GENADIGE BARMHARTIGHEID

De genade van God ... Psalm 52:8 (Eng. vert. NKIJV

Sta eens stil bij de genade van God; het is een tedere genade. Met een zachte en liefdevolle
aanraking geneest Hij de gebrokenen van hart en verbindt Hij hun wonden. Hij is even liefdevol in
hoe Hij genadig is als in de genade die Hij geeft. Er is niets gerings aan God; Zijn genade is zoals
Hijzelf: oneindig en onmeetbaar. Zijn genade is zo groot dat Hij zelfs de zwaarste zonden van de
grootste zondaars vergeeft, ook al is het lang geleden, om hen daarna rijkelijk te zegenen en te
verheerlijken in Gods hemelse koninkrijk. Het is onverdiende genade, zoals alle ware genade moet
zijn, want ‘verdiende genade’ is eigenlijk een verkeerde naam voor gerechtigheid, want
gerechtigheid is geen genade. Misschien denk je dat je slechts één genade hebt ontvangen, maar je
zult ontdekken dat het een rijke schat aan genaden is. Het is overvloedige genade. Miljoenen
hebben haar ontvangen, maar zij is nog lang niet uitgeput; zij blijft altijd fris, vol en vrij als altijd. Het
is een onfeilbare genade die je nooit zal verlaten. Wanneer deze genade jouw vriend is, zal hij je
weerhouden te bezwijken onder verzoekingen. Hij zal je dragen in moeilijkheden zodat je niet zult
omkomen. Hij zal het licht zijn op je gelaat en het leven van je ziel. Hij zal aan je zijde staan in het

sterven, om je te ondersteunen en de vreugde van je ziel te zijn wanneer alle aardse troost wegvalt.

© Het Spurgeon Archief

Page: 1



© Het Spurgeon Archief

Page: 2



