GODS GENADE

Waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Romeinen 5:20

De enige kracht die de zonde kan weerstaan, is de genade. Maar wat houdt genade nu eigenlijk
in? Genade is Gods vrije gunst — Zijn onverdiende vrijgevigheid als altijd genadige Schepper,
ondanks onze zonden tegen Hem. Het is Zijn ruime vergeving, Zijn oneindige, spontane en
liefdevolle goedheid. Hoewel onze zonden Hem raken en pijn doen, verblijdt Hij Zich in
barmhartigheid. Ondanks Zijn droefheid om de gebreken van Zijn schepselen, blijft Hij altijd bereid
onze overtredingen, ongerechtigheden en zonden voorbij te zien en ons te redden van de gevolgen
daarvan. Deze genade is een kracht die naadloos weerstand biedt aan de macht van de zonde; want
het is Goddelijke genade — almachtig, onvergankelijk en onveranderlijk. Gods gunst verandert niet.
Wanneer Hij besloten heeft iemand te zegenen, houdt Hij die zegen vast en niemand kan die
ongedaan maken. Het genadige voornemen van Gods vrije gunst jegens jou, een onwaardige
zondaar, is sterker dan je zonden. Het rust op het bloed van de vleesgeworden Zoon van God en op
het majestueuze, mysterieuze vuur van de eeuwige Heilige Geest, die het kwaad verbrandt en
volledig uitwist. Met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest verenigd tegen de zonde,

zullen de eeuwige plannen van genade zeker worden voltooid en zal de zonde worden overwonnen.
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