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GODS DOORGAANDE WERK

Met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt. Hebreeën 10:14

Als God jou tot een nieuw schepsel heeft gemaakt – het grootste werk van genade – zou Hij dan

niet ook het kleinere werk doen: je laten groeien tot volmaaktheid? Als de Heere je tot Zich heeft

getrokken, hoef je nooit bang te zijn dat Hij je zal laten vallen. Als Hij je had willen veroordelen, zou

Hij nooit zoveel voor je hebben gedaan. God schept niet om daarna te vernietigen. Bedenk dit eens:

chemici vertellen ons dat, ook al worden veel dingen door vuur omgezet in gassen, er vandaag nog

steeds net zoveel materie op aarde is als op de dag dat zij werd geschapen. Zo is het ook met

geestelijk leven, niets dat van God komt, gaat ooit verloren. Als jij dat leven hebt ontvangen, zal het

je nooit meer worden afgenomen. Het blijft in je als een bron van levend water, die voortdurend

opwelt en stroomt tot in het eeuwige leven. En denk hier ook aan: toen je nog Zijn vijand was, keek

Hij je met genade aan, veranderde je hart en maakte je tot wie je nu bent. Zou Hij je dan nu – nu je

met Hem verzoend bent – niet des te meer beschermen, voeden en leiden, totdat Hij je vol vreugde

en zonder enige smet voor Zijn aangezicht brengt?
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