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GODS BESTUUR

Nog worden er mensen gevonden, die dwaas genoeg zijn om te geloven, dat er een toeval bestaat,

dat er dingen kunnen gebeuren, buiten Gods beschikking om, en dat verschillende rampen ons

kunnen overkomen, zonder de besturende hand of de onmiddellijke tussenkomst van God. Wee ons,

als het toeval iets te maken had met de gebeurtenissen van ons leven. Wij zouden net zo zijn als

arme zeelieden, zonder kaart of zonder roer, aan de ongenade van de baren in een onveilig vaartuig

blootgesteld. Niets zouden wij weten van de haven, waar wij uiteindelijk zouden kunnen aanlanden.

Wij zouden slechts ervaren, dat wij voor wind en storm een speelbal waren en spoedig ten prooi

konden vallen aan de alles verslindende diepten. Voorwaar, beklagenswaardige wezens zouden wij,

allen zonder onderscheid zijn, als wij ons voedsel en kleding, ons tegenwoordig genot en onze

vooruitzichten voor de toekomst te danken hadden aan niets dan aan het toeval. Geen zorg van een

Vader om ons te bewaken zouden wij genieten, maar wij waren overgegeven aan de veranderlijkheid

en feilbaarheid van stervelingen!

Wat was alles, wat wij rondom ons zien, anders dan een ontzettende zandstorm te midden van een

onafzienbare woestijn, dan alleen in staat om de ogen te verblinden en door de duisternis van het

begin af de hoop te benemen, dat wij tenslotte het licht zullen zien? Wij zouden pelgrims zijn in een

ongebaande woestijn, zonder wegen voor onze voet; reizigers, die elk ogenblik overrompeld kunnen

worden, terwijl onze onbegraven beenderen, aan wind en storm ten prooi gelaten, onbekend en

helemaal vergeten daar uitgestrekt lagen. Gode zij dank! Zo is het echter met ons niet. Wij geloven,

dat alles wat ons overkomt door de alwijze en liefderijke wil wordt verordend door Hem, Die wij

onze Vader en onze Vriend noemen. In het midden van de verwarring ontdekken wij orde. Wij zien

vooraf bepaalde voornemens ten uitvoer gebracht, waar anderen niets dan woestheid en leegheid

zien. Wij geloven, dat Hij Zijn weg heeft in storm en wervelwind, en dat de wolken het stof zijn van

Zijn voeten.
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