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GODS BELOFTEN

Doe zoals U gesproken hebt. 2 Samuel 7:25

Gods beloften zijn nooit bedoeld om ergens te verstoffen of weggegooid te worden alsof ze niet

belangrijk zijn. Nee, Hij wil juist dat je ze gebruikt. Niets maakt de Heere gelukkiger dan wanneer jij

Zijn beloften toepast in je leven. Hij geniet ervan als Zijn kinderen naar Hem toe komen en zeggen:

“Heere, U hebt dit beloofd – doe zoals U gesproken hebt.” Wanneer je je vastgrijpt aan Gods

beloften, eer je Hem daarmee. Echt geloof blijft niet hangen in twijfels zoals: “Wat een mooie

belofte, maar zou het wel echt waar zijn?” Nee, geloof neemt die belofte vast, legt ze in Gods

handen en zegt eenvoudig: “Heere, hier staat het – doe wat U hebt beloofd.” En de Heere antwoordt

graag: “Het zal gebeuren zoals je wilt.” Maar let op: als je een belofte kent en er niets mee doet,

ontneem je God de eer. Pas wanneer je er echt mee naar de troon van genade gaat en zegt: “Heere,

ik heb niets om op terug te vallen, behalve dit: U hebt het zelf gezegd,” dan verhoort Hij je gebed.

God lijkt in dat opzicht op een hemelse Bankier, die er vreugde in vindt wanneer Zijn eigen beloften

worden ingediend en verzilverd. Dus laat die beloften nooit ongebruikt liggen. Pak ze vast, haal ze

uit hun omhulsel, en gebruik ze vol vertrouwen en kracht. En denk nooit dat je God lastigvalt door

Hem steeds weer aan Zijn beloften te herinneren. Hij vindt het juist mooi. Hij luistert graag naar de

roep van een hart dat Hem nodig heeft. Het is Zijn vreugde om te geven. Hij is zelfs meer bereid om

te luisteren dan jij om te vragen. Dus stel het niet uit – ga meteen naar Hem toe met dat ene

eenvoudige gebed: “Heere, doe zoals U gesproken hebt.”
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