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GODS BELOFTE

Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.

Mattheüs 7:7

Bij de troon der genade bindt God Zich opnieuw aan jou door Zijn beloften. Het verbond bevat

talloze genadige beloften – zo groot en kostbaar dat ze bijna niet te bevatten zijn. Eén van die

beloften is dit: “Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u

opengedaan worden.” Voordat God dit gesproken had – of woorden van gelijke betekenis – was het

aan Hemzelf of Hij een gebed zou verhoren of niet. Maar nu is alles anders: wanneer jij een oprecht

gebed brengt in de Naam van Jezus, bindt Gods eigen waarheid Hem eraan om naar jou te luisteren.

Een mens is vrij zolang hij geen belofte heeft gedaan; maar zodra hij een belofte uitspreekt, kan hij

die niet zomaar verbreken. Hoeveel te meer geldt dit voor de eeuwige God, die niet wíl breken met

Zijn beloften, maar er juist vreugde in vindt om ze te vervullen. Hij heeft verklaard dat al Zijn

beloften in Christus “ja en amen” zijn. Laat dat een grote troost voor je zijn. Want ook al zie je God

soms in Zijn verheven en ontzagwekkende majesteit als de soevereine Heere, je mag tegelijk weten:

Hij heeft Zichzelf door een verbond verplicht om trouw te zijn aan ieder die Hem zoekt.
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