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GODS ALMACHTIGE KRACHT

En wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de
werking van de sterkte van Zijn macht, die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden

opwekte  en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. (Efeze 1:19—21) Lees verder 1
Kronieken 29:10—13

Alleen God kan de trots van een mens neerhalen, zijn wil onderwerpen, en zijn verlangens veroveren
zodat hij met vreugde aanneemt wat God Hem in Jezus Christus aanbiedt. Alleen God kan dat werk
doen. Hoe buitengewoon vuil zijn zij die Hem niet kunnen aannemen dan door een almachtige
kracht. De gezegende Geest van God is altijd de verborgen Auteur van het geloof. Het is niet van
onszelf, het is een gave van God. Onze tekst gebruikt twee keer de sterkste woorden die gebruikt
kunnen worden om de almachtige kracht te belichten waardoor een ziel tot geloof in Jezus en
verder gebracht wordt tot die naar de hemel opstijgt. Je zult opmerken dat we in de eerste plaats
deze uitdrukking zien, “de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht.” En aan het andere kant van
het woord geloven, zodat het geloof niet uit zijn geheiligde omheining ontsnapt, deze woorden,
“overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht.” De eerste uitdrukking is
verbazingwekkend, we kunnen het zo lezen, “De buitengewoon voortreffelijke, verheven,
overwinnende en triomferende grootheid van Zijn kracht.” En de andere uitdrukking is nog unieker,
het is een Hebreeuwse manier van spreken die in het Grieks zijn kracht moet doen, “De
doeltreffende werking van de macht van Zijn kracht,” of “De energie van de kracht van Zijn macht,”
of een een andere krachtige uitdrukking zoals deze. Het is alsof de apostel het niet genoeg vond om
te zeggen, “Je geloofd door Gods kracht,” of “door de grootheid van Zijn kracht,” maar hij zegt, “door
de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht.” En alsof het voor hem niet genoeg was om te
verkondigen dat de redding van de mens een vrucht was van Gods macht, zegt hij het zo,
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“overeenkomstig Zijn machtige sterkte,” en alsof dat nog niet genoeg was schrijft hij over de energie,
de doeltreffende werkzaamheid van de kracht van die macht. Geen inspanning kan dit gedeelte
ontdoen van het grote onderwijs wat het bevat, namelijk dat de uitvoering van almacht zichtbaar
wordt in het brengen van een ziel tot eenvoudig geloof in Jezus en het onderhouden van de ziel in
het leven van het geloof. Die almacht kan alleen God tonen.

Ter overdenking

Gods almachtige kracht redt en bewaart de gelovige (1 Petrus 1:5), maar we moeten de hele
wapenrusting van God aantrekken om sterk te zijn in de “sterkte van Zijn macht” (Efeze 6:10—11).

Preek 534, 11 oktober 1863
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