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GODDELIJK, EEUWIG LEVEND, ONVERANDERLIJK

Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is. 1
Petrus 1:25

Al het menselijk onderwijs en, inderdaad, ook alle menselijke wezens zullen voorbijgaan als het gras
van het veld. Maar we zijn er zeker van dat het Woord des HEEREN van een heel ander karakter is,
want het zal eeuwig bestaan. Wij hebben hier een goddelijk evangelie, want welk gesproken woord
kan in eeuwigheid blijven bestaan dan alleen het woord dat door God gesproken is? We hebben hier
een eeuwig levend evangelie, en ze is zo vol levenskracht als wanneer het voor het eerst van de
lippen van God kwam. Het is nog net zo krachtig om te overtuigen en te bekeren, te herscheppen en
te troosten, te steunen en te heiligen zoals het ooit was in de eerste dagen van Zijn wonderwerk. We
hebben een onveranderlijk evangelie en dat zal vandaag niet groen en fris zijn als het gras en
morgen zo droog als hooi, maar het zal altijd de blijvende waarheid zijn van de onveranderlijke
Jehova. Meningen veranderen, maar de waarheid die door God bekrachtigd is kan evenmin
veranderen als de God die het uitgesproken heeft. Het is een evangelie om je in te verheugen, het is
het woord van de HEERE waar we met ons hele gewicht op kunnen steunen. "in der eeuwigheid" dat
omvat leven, dood, oordeel en eeuwigheid. Glorie zij aan God in Christus Jezus voor Zijn eeuwige
troost. Voed jezelf vandaag met dit woord, en niet alleen vandaag, maar alle dagen van je leven.
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