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GOD ZIET DE ZONDEN

... hoewel Hij niet ver is van een iegelijk van ons. Handelingen 17:27

Wat is de zonde in dit licht bezien toch goddeloos! U hebt de geboden van de grote Koning in

aanwezigheid van de Koning overtreden. Als u Zijn wegen en Zijn volk belachelijk hebt gemaakt,

deed u dat onder Zijn ogen. Hebt u zich ingebeeld dat u aan de grens was van Zijn grondgebied, ver

van Zijn troon? O mensen, u hebt het mis, u rebelleerde aan Zijn hof! Bedenk dit, u die er nooit naar

hebt gevraagd genade uit Zijn hand te mogen ontvangen. Van uw kinderjaren tot nu toe hebt u

geleefd terwijl Hij u nauwkeurig gadesloeg. Misschien hebt u wel eens door een glasplaat kunnen

kijken naar alles waarmee bijen bezig zijn: u zag ze bezig in hun raten. Voor God is de hele wereld

alleen maar zo’n soort bijenkorf. U kon er niet achter komen wat de opzet en de bedoeling van de

bijen was, maar de Heere heeft uw gedachten en fantasieën gelezen. Zou iemand van u gezondigd

hebben, als hij zich bewust was geweest van Gods tegenwoordigheid? Had u het gewaagd zo ver te

gaan als u Hem had gezien zoals Hij u ziet? ‘Sst,’ zeggen we als we lelijke dingen over iemand

zeggen, ‘daar heb je hem.’ Waarom zei u niet ‘sst’ omdat God er was? Personeel dat de tijd van de

baas heeft verlummeld, krijgt ineens haast als het ziet dat hij in de buurt is. Hoe komt het dan dat u

niet alleen treuzelde, maar ook verkeerde dingen deed terwijl uw Meester over uw schouder

meekeek? Wat is de zonde die we begaan een goddeloosheid, ondanks het feit dat God

tegenwoordig is en Hij de zonde ziet!
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