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GOD ZELF ZAL BIJ HEN ZIJN

En God zal alle tranen van hun ogen af wissen. Openb. 21:4

Ja, dat zal het deel zijn van allen die geloofd hebben. Geen rouw zal er meer zijn, geen moeite, geen

gekrijt, geen dood. Er zal zijn een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en daarom zal er geen

treuren meer zijn over onze zondeval en de ellende die daarop gevolgd is. In het tweede vers van

Openbaring 21 lezen we dat de gemeente van de Heere Jezus een bruid genoemd wordt. En op een

bruiloft heeft de vreugde het hoogste woord en is er geen plaats voor tranen. In het derde vers

lezen we dat God eeuwig bij de mensen zal wonen: Zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen

zijn en hun God zijn. Wat zal het zijn als geen leed ons meer drukt, geen smart ons meer kwelt, geen

pijn ons meer benauwt. O, het zal nog veel heerlijker zijn dan wij ons kunnen voorstellen. Kind van

God, van uw ogen die nu nog rood van het schreien zijn, zal God de tranen afwissen. Des avonds

vernacht het geween, maar des morgens is er gejuich. Dit woord zal in de heerlijkste vervulling gaan

op de eeuwige morgen.
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