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GOD ZELF IN DE ZIEL

Gelijk het bij mij recht is, dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houde... Filippenzen 1:7

Paulus schreef aan de Filippenzen vanuit de volheid van zijn hart. Bedenk dat naarmate uw hart vol

zal zijn, uw leven vol zal zijn. Als uw hart leeg is, zal uw leven een mager en kwijnend bestaan zijn.

Als uw hart vol is, zal uw leven vol en sterk zijn en zult u de wereld iets te vertellen hebben. Houd

daarom vast aan de vrede met God in u. Houd vast aan het feit dat Jezus Christus tussen u en God

vrede heeft gemaakt. En houd een stil geweten, dan zal uw hart vol en uw ziel sterk zijn om het

werk van uw Meester te doen. Houd vrede met God. Dit zal uw hart zuiver houden. Heeft mijn

geweten vrede? Want als mijn hart mij niet veroordeelt, God is groter dan mijn hart en kent alle

dingen; als mijn geweten getuigt dat ik deel heb aan de kostelijke genade van de behoudenis, dan

ben ik zalig! Ik ben een van degenen aan wie God de vrede geschonken heeft die alle verstand

teboven gaat. Waarom wordt dit de ‘vrede Gods’ genoemd? Omdat die van God komt - omdat God

Zich dat had voorgenomen — omdat God Zijn Zoon gegeven heeft om die vrede tot stand te

brengen - omdat God Zijn Geest gegeven heeft om die vrede in het geweten te bewerken — omdat

het God Zelf in de ziel is.
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