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GOD ZEGENT

Gij maakt de opgeploegde aarde dronken; Gij doet ze dalen in de voren; u maakt het week door de

druppelen; Gij zegent het uitspruitsel. Psalm 65:11

Laat Gods zegenende goedheid ons tot heiliging zijn. Geliefden, die nog beginners bent, bedenkt,

dat wanneer reeds God het uitspruitsel zegent, hoeveel meer, Hij bereid is voor u te doen, wanneer

u naar Zijn welbehagen er u met ernst op toelegt om trouw te zijn naar uw heilige roeping. Indien

Hij reeds in de morgen van de dag u zo met Zijn groen verkwikt, hoe zal dan de eigenlijke maaltijd

niet overvloeien met keur van spijzen. Bekommerden van harte, doe deze gedachte aan het

bruiloftsmaal van het Lam u alle stormen en guurheid vergeten, die uw uitspruitsel belagen. Uw

God ziet het aan en zegent het, en wie zal die vloeken of tegenstaan, die de Heere, de Almachtige

zegent! Op uw hoofd rust de zegen van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Laat die

zegen u genoeg zijn, en verblijdt u in de genade, die het goede in u begonnen werk ook op Gods tijd

zal voleinden.
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