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GOD ZAL JE HELPEN

En roept Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren. Psalm 50:15

Dit is een zekere belofte! Hier is een urgente gelegenheid - 'de dag der benauwdheid'. Op zo'n dag is

het donker op de middag, en elke uur lijkt zwarter dan alle uren ervoor. Als dit nu uw toestand is,

dan is deze belofte voor u, want het is geschreven voor de bewolkte dag. Hier is een lankmoedig en

vermanend advies, 'Roept Mij aan'. We zouden de vermaning niet nodig moeten hebben, het zou de

hele dag en elke dag onze constante gewoonte moeten zijn. Wat een genade om de vrijheid te

hebben om God aan te roepen! Wat is het wijs om er goed gebruik van te maken! Hoe dwaas is het

om naar mensen te gaan! De Heere nodigt ons uit om onze zaak voor Hem neer te leggen, en we

zullen zeker niet aarzelen om dit te doen. Hier is nog een geruststellende aanmoediging: "Ik zal er u

uithelpen." Wat de moeite ook mag zijn, de Heere maakt geen uitzonderingen, maar Hij belooft een

volledige, zekere en gelukkige bevrijding. Hijzelf zal onze verlossing door Zijn eigen hand uitwerken.

Wij geloven het, en de Heere beloont ons geloof. Het is een heerlijke uitkomst: "en gij zult Mij eren."

Dat zullen we meer dan overvloedig doen. Als Hij ons heeft verlost, zullen we Hem grote lof geven.

En omdat Hij het zeker zal doen, laat ons Hem dan meteen verheerlijken.
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