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GOD ZAL AAN HET EEUWIG VERBOND GEDENKEN

Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal Ik hem aanzien om te gedenken aan het eeuwig
verbond. Gen. 9:16

Wanneer mogen wij verwachten het teken van het verbond te zien? De regenboog is alleen te zien
als hij zich aftekent tegen de wolken. God, Die als de zon is, schijnt altijd, maar wij zien Hem niet
altijd, wolken verbergen soms Zijn aangezicht. Maar welke wolken er ook dreigen, als Hij maar
schijnt, dan zal er spoedig een regenboog zijn. Als Christus komt, dan worden de moeilijkheden
weggenomen. Als Jezus wandelt op de wateren van de zee, wat valt er dan een diepe stilte. God
zegt: Ik zal gedenken. Niet mijn gedenken aan God, maar het gedenken van God aan mij is de grond
van mijn behoud. Niet mijn aangrijpen van het verbond, maar dat Zijn verbond ons aangrijpt. Zelfs
het gedenken aan het verbond wordt niet overgelaten aan ons geheugen, want wij zouden het
kunnen vergeten. Maar God kan Zijn kinderen niet vergeten. Hij heeft ze in Zijn beide handpalmen
gegraveerd.
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