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GOD WEET WAT JE DOORMAAKT

Maar U, Heere, bent een barmhartig en genadig God, mgeduldig en rijk aan goedertierenheid en

trouw. Psalm 86:15

Alle lasten en moeilijkheden die je met je meedraagt, worden met mededogen ontvangen. Stel

dat jij, met de zwaarte van je zonden, naar de troon van genade komt — daar is Iemand die ooit zelf

dat volle gewicht gedragen heeft en het nooit is vergeten. Kom je met verdriet? Weet dan dat er

Iemand is die álles van menselijk lijden kent. Voel je je terneergeslagen, moedeloos of bang dat God

je verlaten heeft? Op die troon zit Degene die zelf heeft uitgeroepen: “Mijn God, Mijn God, waarom

hebt Gij mij verlaten?” De troon van genade is geen plek van streng oordeel, maar een plaats van

diepe tederheid. Van daaruit kijkt genade met medelijdende ogen naar jouw pijn, niet om die af te

wijzen, maar om die te erkennen, te dragen en te verlichten. Daarom: kom, ook jij die je arm en

ellendig voelt. Jij die soms zo gebukt gaat onder je lijden dat je bijna naar de dood verlangt, en

tegelijk bang bent om te sterven. Jij die gevangen zit, niet met zichtbare ketenen maar in de boeien

van angst, schuld of verslaving. Jij die je weg zoekt in het donker, terwijl je ogen geblinddoekt zijn.

Kom zoals je bent. Want als jij Hem niet meer kunt zien, ziet Hij jou nog steeds. Al heb je niets terug

te geven, Hij geeft overvloedig. Al kun je jezelf niet bevrijden, Hij reikt naar je uit en maakt je vrij.
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