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GOD KENT JE

HEERE, U doorgrondt en kent mij. Psalm 139:1

God heeft één dag in de week speciaal gemaakt om anders te zijn dan de andere dagen. Op deze dag

hoeven we niet te werken of aan school te denken. We mogen uitrusten, en we kunnen meer bezig

zijn met God, naar de kerk gaan en luisteren naar verhalen over Jezus. We spreken die dag ook

andere mensen die in God geloven. Weet jij al welke dag dat is? Ja, dat is zondag! Zondag is de

eerste dag van de week. Op die dag is Jezus uit de dood opgestaan. Alleen luisteren veel mensen

niet naar Gods plan voor deze speciale dag. In de tijd van Spurgeon was er eens een schoenmaker

die niet in God geloofde. Hij werkte gewoon op zondag. Op een zondag deed hij zijn winkel open en

verkocht hij de hele dag maar voor negen pence (een oud, klein geldbedrag) aan spullen. Hij had zelf

vijf pence betaald om die spullen te kopen. Kun je uitrekenen hoeveel geld hij eraan verdiende? Ja,

dat is vier pence verdiend! Eigenlijk was het bijna niets. Het had dus niet veel zin zijn winkel open te

houden.

De schoenmaker had veel gehoord over Spurgeon en was nieuwsgierig naar hem. “Waarom gaan

zoveel mensen naar die Spurgeon luisteren?” dacht hij. “De winkel open houden op zondag levert

toch bijna niks op. Ik kan beter iets anders doen. Laat ik eens gaan luisteren bij Spurgeon!” Dus ging

hij de volgende zondag naar een groot gebouw, de Surrey Gardens Music Hall. Hier preekte

Spurgeon voor wel TIENDUIZEND mensen! Toen gebeurde er iets bijzonders. Tijdens zijn preek

wees Spurgeon ineens naar de man en zei: “Daar zit een schoenmaker die zijn winkel op zondag

openhoudt! Vorige week verdiende hij negen pence en daar bleef vier pence van over. Voor vier

pence verkoopt hij zijn ziel!” De schoenmaker schrok zich rot. “Hoe weet Spurgeon dit allemaal over

mij?” dacht hij. Niemand had hem over mijn winkel verteld! In werkelijkheid had God Spurgeon op

dat moment geholpen en hem woorden gegeven die precies bij de schoenmaker pasten.

De schoenmaker besefte dat Spurgeon zelf niks over hem kon weten – maar God wist alles! God had

deze boodschap speciaal voor hém gegeven. De volgende zondag hield hij zijn winkel dicht. Eerst

durfde hij niet meer terug naar Spurgeon te gaan, maar na een tijdje ging hij toch – en toen werd hij

gelovig. God weet écht alles van ons, wat we doen en wat we denken. Dat schreef David ook al in
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Psalm 139 “HEERE, U doorgrondt en kent mij.”
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