God weset alles

Die van den beginne aan verkondigt het einde, en van ouds af die dingen, die nog niet geschied
zijn; Die zegt: Mijn raad zal bestaan, en Ik zal al Mijn welbehagen doen. Jesgja 46:10

Een dwaas heeft zijn verstand gauw opgemaakt omdat hij er maar zo weinig van heeft; maar een
verstandig mens wacht en overweegt. Met de alleen-wijze God is dat heel anders gesteld. De Heere
Is geen mens dat Hij het nodig zou hebben om te aarzelen; Hij heeft Zijn oneindige verstand
opgemaakt en Hij kent Zijn gedachten. Bij de Heere is geen sprake van vragen of bespiegeling: Hij
is één van geest en niemand kan Hem tot andere gedachten brengen. Zijn doel staat vast en Hij
houdt Zich daaraan. Hij is vastbesloten om over hen, die Hem ijverig zoeken, te waken en hen, die
Hem vertrouwen, te eren. Hij is vastbesloten Zijn verbond in eeuwigheid te gedenken en Zijn

bel often aan hen, die in Hem geloven, te houden. Het is Zijn voornemen dat het volk dat Hij Zich
geformeerd heeft Zijn lof zal vertellen. De Heere kent degenen die de Zijnen zijn; Hij kent degenen
die Hij Zijn Zoon gegeven heeft en Hij weet dat dezen voor eeuwig Zijn juwelen zullen zijn.
Geliefde, als u uw eigen geest niet kent, God kent Zijn eigen geest. Hoewel u niet gelooft, Hij blijft
getrouw; alsuin het duister bent, Hij isin het licht en gans geen duisternisisin Hem. Uw weg mag
dan wel gesloten zijn, maar Zijn weg is ontsloten. God weet ales wanneer u helemaal niets weet.
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