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GOD VERTROUWEN

Vertrouw op de HEERE, tot in eeuwigheid, want de HEERE HEERE is een eeuwige rots. Jesaja 26:4

Omdat wij zo’n betrouwbare God hebben, mogen we ons volledig aan Hem toevertrouwen en bij

Hem rusten. Gooi alle twijfel overboord en laat de angst los die je zoveel kostbare rust en troost

ontneemt. Omdat God het fundament is van je vertrouwen, is er geen reden tot angst en vrezen.

Wat is het verdrietig dat wij soms zo weinig vertrouwen hebben in onze hemelse Vader, Die ons

nooit heeft verlaten en dat ook nooit zal doen. Wat een zegen zou het zijn als de twijfel voorgoed uit

Gods huis verdween. Toch is het oude ongeloof nog steeds levendig, net als bij de psalmist, toen hij

vroeg: “Houdt Zijn goedertierenheid voor altijd op? Heeft God vergeten genadig te zijn?” Toch heeft

David niet lang getwijfeld over het machtige zwaard van de reus Goliath, vol overtuiging zei hij:

“Zoals dat is er geen tweede, geef het mij.” Hij had het zwaard eenmaal uitgeprobeerd tijdens zijn

jeugdige overwinning, en het bleek van het beste metaal te zijn. Daarom prees hij het daarna steeds

weer. Zo moeten ook wij lovend spreken over onze God—er is niemand zoals Hij, noch boven in de

hemel, noch hier beneden op de aarde. Wij hebben vele beproevingen doorstaan, maar nooit

kwamen wij in een situatie waarin wij niet in God alles vonden wat nodig was. Daarom, wees

bemoedigd om voor eeuwig op de HEERE te vertrouwen, in de vaste zekerheid dat Zijn eeuwige

kracht, zoals van ouds, jouw steun en veilige toevlucht zal zijn.
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