GOD VERLOST

Hij heeft op God vertrouwd; laat Die Hem nu verlossen als Hij Hem welgezind is, want Hij heeft

gezegd: Ik ben Gods Zoon. Mattheus 27:43

God bevrijdt degene die op Hem vertrouwen. Gods tussenkomst voor de gelovigen is geen droom,
maar een werkelijkheid. 'De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de HEERE hem'
(Ps. 34:20). De hele geschiedenis bewijst de trouw van God. Zij die op God vertrouwen zijn in allerlei
moeilikheden geweest; maar zij zijn altijd verlost. Denk aan de veelvuldige en uiteenlopende
beproevingen van Job. Toch hield God hem tot het einde toe staande, zodat hij God geen dwaze
aanklacht deed toekomen, maar vasthield aan zijn geloof in de Allerhoogste. Als je ooit geroepen
wordt tot de verdrukkingen van Job, zul je ook geroepen worden tot de ondersteunende genade van
Job. Sommige dienaren van God zijn ondergegaan in hun getuigenis. Zij hebben getrouw getuigd
voor God, maar zij zijn verworpen door de mensen. Zo was het ook met Jeremia, die geboren werd
met minachting van degenen die hij wilde dienen. Toch werd hij verlost. Hij schrok er niet voor
terug om trouw te zijn. Zijn moed kon niet tot zwijgen worden gebracht. Door oprechtheid werd hij
bevrijd. Veel godvruchtige mensen zijn veracht en in een kwaad daglicht gesteld, en toch zijn ze
verlost. Denk aan David en zijn afgunstige broers, David en de kwaadaardige Saul, en toen Davids
mannen hem dreigde te stenigen. Toch sloeg hij het hoofd van de reus af; toch kwam hij op de
troon; toch bouwde de Heere een huis voor hem. Sommige van Gods dienaren zijn vreselijk
vervolgd, maar God heeft hen verlost. Daniél kwam uit de leeuwenkuil, en de drie heilige
jongelingen uit het midden van de brandende vurige oven. Dit zijn slechts één of twee van de
miljoenen die op God vertrouwden en door Hem werden bevrijd. De Heere heeft hen uit allerlei

kwaad verlost.

God bracht deze menigte van getuigen door al hun beproevingen heen naar Zijn troon, waar zij met
Jezus rusten, en de overwinning van hun Meester op deze dag deelachtig zijn. O, mijn schuchtere
broeder en zuster, er is zal je niets overkomen wat andere mensen ook niet is overkomen. Jouw
strijd verschilt niet met de strijd van de rest van de heiligen. Zoals God hen heeft verlost zal Hij ook

jou verlossen, als je Hem maar vertrouwt. Maar de manier waarop God zal verlossen is aan Hem. Hij
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brengt geen verlossing volgens de interpretatie die de mensen aan 'verlossing' geven. Hij bevrijdt
niet volgens de betekenis die ons bekrompen vlees en bloed aan 'bevrijding' geeft. Hij bevrijdt, maar
het is op Zijn Eigen wijze. Laat mij opmerken dat als God jou en mij op dezelfde manier bevrijdt als
op de manier waarop Hij Zijn Eigen Zoon bevrijdde, wij geen reden tot klagen kunnen hebben. Wat
voor een bevrijding was dat? Heeft de Vader het aardse kruis weggenomen? Heeft Hij de spijkers
uit de heilige handen en voeten van Zijn lieve Zoon getrokken? Heeft Hij Hem op die groene heuvel
ver weg, voorbij de stadsmuur geplaatst en Hem een vlammend zwaard in de hand gegeven om Zijn
tegenstanders te verslaan? Heeft Hij bevolen dat de aarde zich zou openen en al Zijn vijanden zou
verzwelgen? Nee, niets van dat alles. De HEERE kwam niet tussenbeide om Zijn Zoon ook maar één
smart te besparen, Hij liet Hem sterven. Hij liet Hem als een dode van het kruis halen en in een graf
leggen. Jezus ging tot het bittere einde door met Zijn lijden. Broeders en zusters, dit kan ook Gods
manier zijn om ons te verlossen. Wij hebben op God vertrouwd dat Hij ons zou verlossen. En de
manier waarop Hij Zijn belofte vervult, is dat Hij ons in staat zal stellen om door te gaan. Wij zullen
tot het laatst lijden en daarbij triomferen. Gods manier van verlossen van hen die op Hem

vertrouwen is altijd de beste manier.

Wat zou het resultaat zijn geweest als de Vader Zijn Zoon van het kruis had weggenomen? Dan zou
de verlossing niet volbracht zijn. Het heilswerk zou ongedaan gemaakt zijn en Jezus zou met Zijn
onvoltooide levenswerk terugkeren. Dit zou geen verlossing zijn geweest, maar een nederlaag. Het
was veel beter voor onze Heere Jezus om te sterven. Nu heeft Hij het losgeld betaald voor Zijn
uitverkorenen. En na het grote doel van verzoening te hebben volbracht, heeft Hij voor korte tijd in
het hart van de aarde geslapen en is Hij opgevaren naar Zijn troon in de eindeloze heerlijkheid van
de hemel. Het was een bevrijding van de meest volmaakte soort. Want uit de smarten van Zijn dood
is de vreugde van het leven voor Zijn verlosten gekomen. Het is niet Gods wil dat elke berg effen
gemaakt wordt, maar dat wij sterker worden door het beklimmen van de moeilijke heuvel. God zal
verlossen; Hij moet verlossen, maar Hij zal het in onze gevallen, zoals in het geval van onze Heere,
op de best mogelijke wijze doen. Je bent een kind van God, maar je verkeert in bijzondere
moeilijkheden. Wel, wat ga je doen? Je hebt vroeger altijd op God vertrouwd; ga je nu aan Hem
twijfelen? 'Oh mijnheer je weet niet in welke moeilijkheden ik heb, je kent mijn benauwdheid niet. Ik
ben misschien wel de meest bedroefde persoon in de gemeente.' dat kan zo zijn, maar je hebt de

afgelopen twintig jaar op de Heere vertrouwd en ik geloof niet dat je enige reden hebt gehad om
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Hem nu je vertrouwen te ontzeggen. De Heere zal je zelfs nu bevrijden. Laat ons niet
veronderstellen dat wij gekomen zijn waar grenzeloze liefde en oneindige wijsheid ons niet kunnen
bereiken. Denk niet dat je op een rots bent gesprongen, zo hoog dat je buiten het bereik van de
eeuwige armen bent. Maar zelfs als je dat zou hebben gedaan, zou je nog steeds moeten roepen.

Werp jezelf in de armen van God en vertrouw erop dat Hij je niet zal laten omkomen.
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