GOD VERGEET JE NIET

Want de nooddruftige zal niet voor altoos vergeten worden, noch de verwachting der ellendigen in

eeuwigheid verloren zijn. Psalm 9:19

Armoede is een lastig erfgoed, maar zij, die op de HEERE vertrouwen, worden rijk gemaakt door het
geloof. Zij weten, dat zij door God niet worden vergeten en al kan het schijnen, dat zij in zijn
voorzienigheid bij de uitdeling van goede dingen worden overgeslagen, toch zien zij uit naar de tijd,
wanneer dit alles in orde zal komen. Lazarus zal niet altijd tussen de honden bij de poort van de rijke
man liggen, maar hij zal zijn beloning ontvangen aan de boezem van Abraham. Ook nu denkt de
HEERE aan zijn arme maar dierbare kinderen. ,,Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de HEERE
denkt aan mij’, zei iemand oudtijds, en zo is het ook. De godvruchtige armen koesteren hoge
verwachtingen. Zij verwachten de HEERE om hun alles te verschaffen wat voor dit leven en hun
godsvrucht nodig is; zij verwachten alle dingen te zien medewerken tot hun welzijn; zij verwachten
een steeds nauwer gemeenschap te genieten met hun Heere, die niets had, waarop Hij zijn hoofd
kon neerleggen; zij verwachten zijn tweede komst en deel te hebben aan de heerlijkheid daarvan.
Deze verwachting kan niet vergaan, want zij ligt vast in Christus Jezus, die eeuwig leeft; en omdat
Hij leeft, zal zij ook leven. De arme heilige zingt menig lied, dat de rijke zondaar niet kan verstaan.
Laten wij daarom, wanneer wij hier beneden een karig deel hebben, denken aan de welvoorziene dis

hierboven.
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