GOD VAN DE WINTER

Zomer en winter, U hebt ze geformeerd. Psalm 74:17

Begin deze winterse maand dicht bij God. De koude sneeuw en de snijdende wind herinneren je
eraan dat Hij Zijn verbond bij dag en nacht trouw nakomt, het zal je verzekeren dat Hij ook dat
geweldige verbond zal vervullen dat Hij met jou gesloten heeft in de Persoon van Jezus Christus. Hij,
die trouw blijft aan Zijn woord te midden van de wisselingen van de seizoenen in deze arme, door
zonde vervuilde wereld, zal ook trouw zijn in Zijn omgang met Zijn eigen geliefde Zoon. De winter in
de ziel is zeker niet het einde van Gods liefde. Het is geenszins een comfortabel seizoen, en als het
je nu overkomt, zal het pijnlijk zijn; maar er is troost: de Heere regeert. Hij is de grote Winterkoning
en Heerst over de rijken van de vorst, daarom kun je niet klagen. Verliezen, kruisen, moeite, ziekte,
armoede en duizend andere kwalen zijn door de Heere gezonden en komen met een wijs doel. Vorst
doodt schadelijke insecten en stopt woeste ziekten. O, dat zulke goede gevolgen altijd zouden
volgen op onze winters van ellende! Hoe waarderen we nu het vuur! Hoe welkom is de vrolijke gloed
ervan! Laten we op dezelfde manier onze Heere waarderen, die de vaste bron van warmte en troost
is in elk moeilijk moment. Kom dicht bij Hem en vind vreugde en vrede in het geloof. Hul jezelf in de

warme mantel van Zijn beloften en ga aan het werk dat past bij dit seizoen.

Gebed: Heere, verwarm mijn hart met Uw troost in deze koude en kille tijd, geef mij kracht om
stand te houden. Laat mij dicht bij U blijven en vrede vinden te midden van alle stormen van het

leven. Amen.
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