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GOD, ONZE VADER

Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Galaten 3:26

Het vaderschap van God is iets dat alle kinderen van Hem delen. Petrus en Paulus, de geliefde

apostelen, maken deel uit van dezelfde familie van de Allerhoogste – en dat geldt ook voor jou. Zelfs

de zwakste christen is net zo goed een kind van God als de sterkste. Onze namen staan allemaal in

hetzelfde familieboek. De een ontvangt misschien meer genade dan de ander, maar Gods hart, het

hart van onze hemelse Vader, klopt even teder voor ieder van ons. De een brengt misschien veel eer

aan de Vader door grote werken te doen, terwijl een ander in stilte en eenvoud leeft. Maar zelfs

degene die het “kleinste” lijkt in het Koninkrijk is net zo’n kind van God als de grootste dienaar van

de Koning. Laat dat je moed geven en je hart vullen met rust, iedere keer dat je tot Hem bidt: “Onze

Vader.” Toch is dit bemoedigende besef geen reden om gemakzuchtig te worden. Laat je niet

neerleggen bij een zwak geloof. Bid, net als de apostelen, om een geloof dat groeit en sterker wordt.

Ook een klein geloof, zolang het echt in Christus is, brengt je uiteindelijk thuis in de hemel. Maar

onderweg zul je je Meester niet volop eren, en zelf ook minder vreugde en vrede ervaren, zolang je

geloof zwak blijft. Wil je Christus echt eren en vreugde vinden in Zijn dienst? Zoek ernaar steeds

meer vervuld te worden met de Geest van aanneming tot kinderen, totdat volmaakte liefde alle

angst uit je hart verdrijft.
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