GOD, ONS TOEVLUCHTSOORD

De eeuwige God is uw toevlucht. Deuteronomium 33:27 Eng. vert. (KJV)

H et woord toevlucht kun je ook zien als ‘herenhuis’ of ‘verblijfplaats’. Dat roept meteen het
beeld op van God als ons thuis, onze veilige plek. Er zit zoveel warmte en diepte in die vergelijking,
want ook al is ons huis nog zo simpel of klein, het is ons dierbaar. En zo veel meer geldt dat voor
onze gezegende God, in wie we leven, bewegen en zijn. Thuis voel je je veilig, je sluit de drukte van
de wereld even buiten en leeft in rustige geborgenheid. Zo is Hij ook onze schuilplaats, ons
toevluchtsoord, een plek waar we altijd terechtkunnen. Thuis kun je uitrusten, je opladen na een
vermoeiende dag vol drukte en moeite. Op dezelfde manier vind je rust in God als je vermoeid bent
van de strijd in het leven; als je je tot Hem keert, komt je ziel weer tot rust. Thuis mag je ook
helemaal jezelf zijn, zonder angst dat je verkeerd begrepen wordt of dat je woorden anders
overkomen dan bedoeld. Zo mag je ook vrij met God praten en alles wat diep in je leeft openleggen.
Want als “de HEERE vertrouwelijk omgaat met wie Hem vrezen,” dan moeten ook jouw diepste
geheimen veilig zijn bij Hem. Thuis is ook de plek waar je het meest oprecht en puur gelukkig bent.

In God vindt je hart zijn diepste vreugde.
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