GOD NOG MEER LOVEN

Doch ik zal gedurig hopen, en zal al Uw lof nog groter maken. Psalm 71:14

Wat zal er van hem worden die God nu minder looft dan vroeger, en morgen nog minder, en de
volgende dag weer minder, enzovoorts? En hoe is hij? Blijkbaar is hij €¢én van hen die terugvallen in
het verderf, en er zijn geen andere mensen over wie een vreselijkere straf is uitgesproken. Hiervan
is vaak door Paulus, en ook zeer afschrikwekkend door Petrus en Judas gesproken: "bomen,
tweemaal verstorven, en ontworteld”, "dwalende sterren, voor wie de donkerheid der duisternis in
eeuwigheid bewaard wordt”. Het zou voor hen oneindig veel beter geweest zijn als ze de weg der
rechtvaardigheid niet geweten hadden, dan hem op hun manier wel gekend te hebben en zich
afgewend! Het zou beter zijn, als zij nooit de hand aan de ploeg geslagen hadden dan het wel gedaan
te hebben, op hun manier, en ervan terug te keren. Niettemin, geliefden, ben ik van betere dingen
van u overtuigd, dingen die met de verlossing gepaard gaan. Ik bid dat God u van kracht tot kracht
voort zal leiden, want dat is het pad der rechtvaardigen. Moge u groeien in genade, want de
echtheid van het leven wordt door groei aangetoond. Moge u als pelgrims de hele weg naar de

hemel zingend opgaan.
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