GOD KENNEN

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Morgen"

Het volk echter, zij die hun God kennen,... Danié€l 11 vers 32

Elke gelovige begrijpt dat God kennen, de meest verheven trap van kennis is. Deze geestelijke
kennis is de bron van kracht voor een christen, want dit versterkt zijn geloof. In de Schriften
worden gelovigen ook wel genoemd: mensen die door God verlicht zijn, en van Hem dingen geleerd
hebben. Van hen wordt gezegd dat zij de zalving van de Heilige hebben. Het is de Heilige Geest die
hen in alle waarheid leidt, waardoor hun geloof vermeerderd en versterkt wordt. Maar niet alleen
het geloof, ook de liefde wordt versterkt. De kennis opent de deur en door die deur zien wij onze
Verlosser. Onze kennis schildert het beeld van Jezus, en als wij dat beeld zien, hebben wij Hem lief.
Wij kunnen iemand die wij niet kennen, niet liethebben. Als wij maar weinig weten van de Heere
Jezus, en van alles wat Hij voor ons doet, kunnen wij Hem niet vurig liefhebben; maar hoe meer we
Hem leren kennen, hoe meer we Hem zullen liefhebben. De kennis versterkt ook onze hoop. Hoe
kunnen wij iets hopen, waarvan we niet weten of het bestaat? De hoop kan als een telescoop zijn;
maar zolang wij niet weten hoe wij met deze apparatuur om moeten gaan, zullen we niets zien. Als
wij uitleg krijgen, en weten hoe wij met het glas om moeten gaan, zien we de heerlijkheid die in de
toekomst geopenbaard zal worden, en we genieten er nu al van. De kennis leert ons ook om geduld
te oefenen. Maar hoe kunnen we geduld hebben? Het kan alleen als wij iets van het medegevoel van
de Heere Jezus weten en als wij begrijpen dat uit de kastijding, die onze hemelse Vader ons stuurt,
iets goeds voortkomt. Het is daarom ontzettend noodzakelijk dat wij niet alleen in de genade, maar

ook in de kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus groeien.
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