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GOD IS WELDADIG GOED

En hieraan kennen wij, dat Hij in ons blijft, namelijk uit de Geest, Die Hij ons gegeven heeft. 1

Johannes 3:24

De zonde om de Heilige Geest te vergeten, komt helaas maar al te veel voor. Dat is dwaas en getuigt

van ondankbaarheid. Hij verdient al onze aandacht, want Hij is goed, buitengewoon goed. Als God is

Hij in wezen goed. Hij deelt in de drievoudige lofzang: ‘heilig, heilig, heilig’, die opstijgt tot de Drie-

enige Jehova. Onvermengde zuiverheid, waarheid en gerede is Hij. Hij is weldadig goed, en heeft

geduld met onze eigenzinnigheid en strijdt tegen onze opstandige wil; Hij verlevendigt ons uit onze

dood in de zonde en dan voedt Hij ons op voor de hemel, zoals een tedere voedster haar kind

verzorgt. Hoe edelmoedig, vergevend en teder is die geduldige Geest van God. ‘Ondersteun mij, zo

zal ik behouden zijn’ (Ps. 119:117), kunnen we met de psalmist bidden. En als u gebeden heeft, moet u

ook op uw hoede zijn; bewaak iedere gedachte, ieder woord en iedere daad met heilige jaloersheid.

Stel uzelf niet zonder noodzaak bloot; maar als u geroepen wordt u bloot te stellen, als u geboden

wordt om uit te gaan waar de pijlen rondvliegen, ga dan nooit voort zonder schild; want de duivel

zal zich erop verheugen dat zijn uur van overwinning gekomen is, en zal ervoor zorgen dat u

spoedig, verwond door zijn pijlen, zult vallen, u kunt dan wel verwond worden, maar u kunt niet

gedood worden. Wees dan nuchter en waak, het gevaar kan u overkomen op een uur dat alles veilig

lijkt. Wees daarom op uw hoede op uw wegen en waakzaam in het gebed. Moge de Heilige Geest

ons leiden op al onze wegen.
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