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GOD IS TROUW TOT IN EEUWIGHEID

Want de Heere zal niet verstoten in eeuwigheid. Klaagliederen 3:31

De Heere kan verstoten voor een tijd, maar niet tot in eeuwigheid. Een vrouw kan haar sieraden voor
een paar dagen afdoen, maar zij zal ze niet vergeten en ook niet bij het vuilnis gooien. Het is niet te
verwachten dat de Heere hen Die Hij liefheeft zal verstoten: want alzo Hij de Zijnen die in de wereld
waren, liefgehad had, zo heeft Hij hen liefgehad tot het einde’ (Joh. 13:1). Sommigen praten over het
leven binnen of buiten de genade, alsof het over iets onbelangrijks gaat. Maar zo is het echt niet. De
liefde van de Heere is een veel ernstiger en blijvender zaak. Hij koos ons van eeuwigheid en Hij zal
ons tot in eeuwigheid liefhebben. ...
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