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Nieuws, preken, overdenkingen en bijbelse dagboeken

GOD IS OVERAL

Want Zijn onzienlijjre dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en
doorzien, beide Zjjn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden
zijn. Romeinen 1:20

Geliefden, God is overal. Hij is op alle plaatsen zo aanwezig dat Hij ook in het bijzonder bij iedere
persoon is. God is oneindig en Hij is overal. God is u zozeer nabij alsof er niemand anders in de
wereld was. Door Zijn nabijheid van anderen is Hij niet verder weg voor iemand anders. Deze
waarheid gaat ons verstand te boven, maar is niettemin zeker. God is een ieder van ons nabij; Hij
neemt ons waar en kent de diepste bedoelingen van ons hart. Hij is ons nabij, heeft gevoelens voor
ons, denkt aan ons. Hij is ons nabij en is bereid voor ons tussenbeide te komen en ons te helpen. Hij

is ons nabij op alle plaatsen op ieder moment. Dag en nacht omringt Hij ons. "Zekerlijk, God is aan
deze plaats’, ook nu.
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